
Nieuwsbrief oktober 2025

DE KRACHT VAN GODS STEUN IN DE HAND VAN MARIA

Sinds 1 september jl. mag ik de nieuwe Proost 
van de Broederschap van de Zoete Lieve 
Vrouw van Den Bosch zijn. Fijn om me in deze 
nieuwsbrief nader aan u voor te stellen.

Begin jaren negentig toen ik in Den Bosch 
kwam wonen en werken heb ik mij aangeslo-
ten bij de parochie van de St. Jan en maakte ik 
kennis met de toenmalige plebaan Gerrit van 
de Camp. Om me nader te oriënteren op de 
vele vrijwilligerstaken binnen deze kathedrale 
basiliek werd ik benoemd tot vice-voorzitter 
van het St. Jansberaad; een overlegorgaan 
waarin alle werkgroepen vertegenwoordigd 
waren om zo nadere afstemming onderling te 
bewerkstelligen. Ik maakte kennis met tal van 
actieve vrijwilligers, variërend van Schola tot 
lectoren, van kerststalbouwers tot infobalie, 
van ordebewakers tot collectanten, etc., maar 
ook met de Broederschap van de Zoete Lieve 
Vrouw.

Zeer onder de indruk was ik in die tijd van een 
overweging van plebaan Van de Camp over 
de positie van Maria: 
“Toen zij als moeder de laatste uren van Jezus 
moest meemaken onder het kruis, toen heeft 
Jezus juist haar meer dan wie van ons ook, aan-
gewezen als Gods helpende hand bij uitstek. Je-
zus heeft zijn moeder toen, als laatste wens van 
Hem, gewezen op de grote familie van mensen 

die haar kinderen werden. Vrouw zie daar je kin-
deren. Vrouw, Maria, kijk van de dood weg naar 
al die mensen die jouw zorg vragen. Jij wordt 
Gods hand naar zijn mensen.” (Uit de preek Be-
devaart Zonnebloem)

Sinds het begin van deze eeuw ben ik actief 
binnen de Broederschap van de Zoete Lieve 
Vrouw van Den Bosch en heb ik in diverse 
commissies meegewerkt aan de Maria-ver-
ering, zoals in de Mariakapelcommissie en in 
de Bidtochtcommissie. Vorig jaar heb ik het 
griffierschap van Bob Saarloos overgenomen 
en toen onze Proost Ruud Dirriwachter begin 
dit jaar aangaf te willen gaan stoppen, heb ik 
deze mooie functie aanvaard.

Maria is ook voor mij Gods hand bij uitstek, 
een hand vol troost, hoop, steun, advies, etc.

In de komende tijd wil ik mij – samen met 
onze directeur/plebaan Vincent Blom en ons 
bestuur – intern sterk maken voor meer spiri-
tualiteit en bezinning in ons bestuur (naast de 
werving van nieuwe bestuursleden en de uit-
voering van activiteiten die de Maria-verering 
in de Meimaand en tijdens de Maria-feesten 
door het jaar met zich meebrengt). Naar bui-
ten toe is onze aandacht dit jaar nog gefocust 
op de Diocesane viering in het kader van het 
Jubeljaar Pelgrims van Hoop (in het voetspoor 

van Maria) op 25 oktober a.s. Maar ook de 
voorbereiding van de viering dat het in 2028 
175 jaar geleden is dat Maria vanuit Brussel 
terug in Den Bosch is gekomen vergt onze 
grote aandacht, evenals het aanhalen van de 
banden met de drie Bossche Broederschap-
pen en met de Nederlandse en Belgische  
Maria-broederschappen. Kortom, uitdagin-
gen genoeg om met wijsheid en steun van 
Maria ons te richten op haar verering in de St. 
Jan en daarbuiten.

Berry Link
Proost Broederschap ZLV van Den Bosch

NIEUW DAGELIJKS BESTUUR BROEDERSCHAP ZOETE LIEVE VROUW VAN DEN BOSCH

De afgelopen maanden heeft een wisseling 
plaatsgevonden in het dagelijks bestuur van 
de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch.
 
Berry Link is Ruud Dirriwachter als Proost op-
gevolgd. Karin Verdoorn is de nieuwe Griffier 
geworden (waarmee zij in de plaats komt 
van Berry Link die deze functie tot voor kort 
vervulde). Rutger van Dongen is benoemd 
tot nieuwe Thesauriër en volgt daarmee  
Ingeborg van den Hoven op. 

De Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch heeft tot taak het onderhou-
den en bevorderen van de verering van de 
Heilige Maagd Maria, de moeder Gods. Zij on-
derhoudt daartoe de Mariakapel waarin het 
miraculeuze beeld van de Zoete Moeder staat 
en draagt zorg voor de beelden langs de alou-
de beeweg voor zover deze in bezit zijn van de vlnr Rutger van Dongen, Berry Link en Karin Verdoorn
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Broederschap. Verder organiseert de Broeder-
schap alle vieringen gedurende de Meimaand, 
de jaarlijkse Bidtocht door het centrum van 
Den Bosch en de vieringen van de Mariafees-

ten door het jaar heen in de Sint-Jan. 
Naast het Bestuur kent de Broederschap, een 
Dagelijks Bestuur. De leden van het DB wor-
den gekozen uit het Bestuur. Het DB bestaat 

uit drie leden: de functies Proost, Griffier en 
Thesauriër. Zij heeft onder meer tot taak de 
voorbereiding van de bestuursvergaderingen 
en het uitvoeren van de bestuursbesluiten.

TWEE BIJZONDERE GEBEDEN

Rozenkrans 
Wanneer ik dit schrijf is de oktobermaand net 
een paar dagen oud. Samen met de meimaand 
is deze maand toegewijd aan de Moeder 
Gods. Het is ook tevens de rozenkransmaand. 
In deze maand worden we uitgenodigd om 
dit gebed nog meer dan anders te praktiseren. 
Een mooi en een eenvoudig gebed dat we in 
de oktobermaand zes dagen per week bidden 
in de kapel van de Zoete Moeder.

Van het rozenkransgebed kan men in een ze-
kere zin zeggen dat het een samenvatting is 
van het evangelie. In de blijde geheimen van 

de rozenkrans overwegen we de menswor-
ding van Gods Zoon en belangrijke momen-
ten uit zijn kinderjaren. Daarnaast overwegen 
we in de geheimen van het licht de hoogte-
punten uit Jezus’ openbaar leven. In de droeve 
geheimen staan wij stil bij het lijden en sterven 
van Jezus en in de glorievolle geheimen over-
wegen wij zijn verrijzenis en  gedenken wij het 
Pinksterfeest en de tenhemelopneming van 
Maria. Met Maria overwegen we in het bidden 
van de rozenkrans het leven, sterven en verrij-
zen van haar Zoon. Het rozenkransgebed is zo 
niet alleen een Mariaal gebed, maar eerst en 
vooral een Christusgebed. 

Na Jezus’ Hemelvaart bleef Maria met de leer-
lingen in gebed verenigd (Hand. 1, 14). Ook wij 
worden uitgenodigd ons bij dat gebed aan te 
sluiten. Aan ieder geheim van de rozenkrans 
kunnen we tevens een eigen gebedsintentie 
toevoegen. Met Maria mogen wij in het rozen-
kransgebed uitbidden: “Mijn hart prijst hoog 
de Heer.” (Lc. 1, 46) De oktobermaand nodigt 
ons uit tot het bidden van dit mooie en krach-
tige gebed.

Angelus
Wie door-de-week regelmatig de Eucharis-
tie meeviert weet dat het inmiddels een vast 

gebruik is dat bij Mariafeesten en gedurende 
de advent en de kersttijd in aansluiting op de 
Middagmis van 12.30 uur de ‘Engel des Heren 
wordt gebeden’. De Engel des Heren is een 
gebed dat bedoelt is als dankzegging voor 
de menswording van Gods Zoon. Drie beden, 
ontleend aan het eerste hoofdstuk van zowel 
het Lucasevangelie als het Johannesevange-
lie, gevolgd door een ‘wees gegroet’ en een 
afsluitend gebed.

De Engel des Heren, kortweg het Angelus 
genoemd, is een oud gebed. Het ontstond in 
de Middeleeuwen en had (en heeft) een vaste 
plaats in het gebedsritme van kloosterlingen. 
De huidige vorm van het gebed werd vastge-
steld door paus Pius V (1566-1572). Het wordt 
drie maal per dag gebeden om zo de ochtend, 
de middag en de avond te heiligen en onder 
Gods zegen en de bescherming van Maria te 
plaatsen.

Geleidelijk ontstond ook het gebruik om tij-
dens het bidden van dit gebed een klok te 
luiden. Eerst alleen in de avond, later in de 
ochtend en halverwege de 15e eeuw ook om 
12.00 uur   ’s middags. Dit gebruik is op vele 
plaatsen bewaard gebleven. De Sint-Jan heeft 
een aparte Angelusklok, boven in de toren-
spits, die driemaal daags haar vriendelijke 
geluid over de stad uitstrooit: 9.00 uur – 12.00 
uur – 19.00 uur. Een oproep om even stil te 
staan bij het leven dat we als een geschenk uit 
Gods hand mogen ontvangen.

De haverklap
Allemaal kennen we het gezegde ‘om de  
haverklap’.  Weinigen zullen weten dat dit  
gezegde z’n oorsprong vindt in het luiden van 
het angelusklokje.
Een haverklap is een verbastering van de 
Friese uitdrukking ‘in een aveklap’. Dat woord 
aveklap slaat op het luiden van het Ave  
Mariaklokje, de wat minder bekende naam 
voor het angelusklokje. De aveklap verwijst 
naar de nog altijd gebruikelijke slagen (drie 
maal drie) op de klok tijdens het bidden van 
de eerste drie strofen van het angelusgebed. 
Het eigenlijke luiden van de klok volgt daarna. 
Om de aveklap is dus geworden ‘om de haver-
klap’. Op de toren van de Sint-Jan wordt het 
angelus nog volgens deze traditie uitgevoerd 

op de genoemde tijden. Eerst drie maal drie 
keer het kleppen van de klok en daarna het 
luiden.

Regina Caeli
Van Paaszondag tot en met Pinksterzondag 
vervalt het Engel des Heren. In de Paastijd bid-
den (of zingen) we op de drie gestelde tijden 
het Regina Caeli, het Koningin des Hemels. Het 
luiden van de klok gaat in de Paastijd uiteraard 
onverminderd door.

Bid mee
In de komende advent bidden we de Engel des 
Heren na de Middagmis. Hieronder vindt u de 
tekst zodat u het ook thuis mee kunt bidden.

Plebaan Vincent Blom

Gebed van de Engel des Heren - Angelus- 
gebed

De Engel des Heren heeft aan Maria gebood-
schapt; 
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest. 

Wees gegroet, Maria………….

Zie de dienstmaagd des Heren
Mij geschiede naar uw woord. 

Wees gegroet……….

En het Woord is vlees geworden; 
En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet…………..

Bid voor ons, heilige Moeder Gods, 
opdat wij de beloften van Christus waardig 
worden. 

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de 
Engel de menswording van Christus, uw Zoon, 
leren kennen, wij bidden U:
stort uw genade in onze harten,
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht 
worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.

Door Christus onze Heer. 
Amen.



MIRAKELEN ZOETE LIEVE VROUW (10) 
In deze rubriek lichten we mirakelen en bijzondere omstandigheden hierom heen uit vanuit het Mirakelboek van Onze Lieve Vrouw. De Broe-
derschap heeft in deze nieuwsbrief een bijzonder mirakel uitgekozen met daarbij de Middelnederlandse tekst ook erbij vermeld. Het Middel-
nederlands geeft vaak de details en de bijzonderheden rondom het mirakel aan, de moeite waard om dit ook eens door te lezen.

Mirakel 102
25 mei 1383
Liesbet, de vrouw van Wouter Huusmansz. Woonachtig te Oudenbosch bij Breda, viel een jaar 
geleden van een kantelende wagen en bleef meer dan twee uur dood liggen. Haar man be-
loofde een bedevaart tot Maria van ’s-Hertogenbosch, waarop Liesbet tot leven kwam. Beiden 
volbrachten de bedevaart.

Int jaer ons Heren MCCClLXXXIII 25 daghe in mey quamenuten Oudenbosch by Breda Wouter Huus-
manssoen ende Lijsbet, sjin wijf, wolc Lijsbet quam varen op enen waghen, soedat die waghen om-
viel op ter harder erden ende si bleef doet ligghende meer dan twe groet uren. Ende Wouter hadde 
groten rouwe om Lijsbetten, sjin wijf, die daer doet voer hem lach, Ende doe si meer dan twee groet 
uren doet gheweest hadde, doe gheloefde Wouter voersc. Sjin bevaert tot Onser Sueter Vrouwen 
tot Tsertoghenbosch; hij woudse verzoeken met sijnre offeranden, opdat si hem vertroesten woude 
met Lijsbetten, sinen wive, die doet daer voer hem lach. Ende doe hij die bevaert gheloeft hadde, 
doe waert Lijsbet tericht levende. Ende Wouter voersc. waert seer verblijt ende dancte Gode ende 
Onser Vrouwen, dat si hem vertroest hadde.
Ende si sijn comen opten voersc. Dach to Tsertoghenbosch voerden beelde Marien ende hebben 
bevaert ende offerande ghedaen, gehlijk alsi gheloeft hadde. Ende si hebben Gode ghedanckt ende 
sijnre liever ghenedigher Moeder vander gracien ende vander ghenaden, die hem ghesciet, is. Ende 
des is een jaer leden, dat dit ghesciede. Ende dit hebben si wael bewarijt; daerbij waren Rover van 
Lit, Jan Oem, Hube Sabs, Peter Scriver ende vele ander goede lude.

ACTIVITEITEN VAN DE BROEDERSCHAP BUITEN DE SINT-JANSKATHEDRAAL
De Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw 
zal voor velen vooral bekend zijn van de Mei-
maand in onze Sint-Janskathedraal. Of van 
de vieringen rondom Mariafeestdagen door-
heen het jaar. De Broederschap zet zich ook 
in voor de verzorging van de Mariakapel in 
de kathedraal en die in de Lepelstraat, maar 
ook voor de versieringen van de Beeweg in 
de meimaand en tijdens de Noveen vanaf de 
Feestdag van de  Zoete Lieve Vrouw vanaf 7 
juli. De Broederschap vervult tevens een am-
bassadeursrol voor en vanuit de Sint-Jans-
kathedraal en verbindt daarmee de traditie 
van onze Bossche Zoete Moeder met andere 
Mariale tradities in Nederland en België.   

Ook is de Broederschap betrokken bij de 
Driekoningenintocht in onze stad, een meer 
dan 100 jaar oude traditie waarbij de Broe-
derschap de Epifanie des Heren viert (Open-
baring des Heren). Sinds enkele jaren sluit 
de Broederschap ook aan bij de viering van 
het Mirakel van Empel waarin het mirakel 
rondom het Spaanse leger wordt herdacht 
in de nacht van 7 op 8 december 1585, mid-
den in de 80-jarige oorlog. Jaarlijks vieren de 
Spanjaarden hun miraculeuze bevrijding in 
Empel, een week voorafgaande aan Maria 
Onbevlekte Ontvangenis. Tijdens gevechten 
tussen Geuzen en Spaanse troepen raakten 

de Spanjaarden ingesloten op een eiland in 
de Maas bij Empel. De situatie was uitzicht-
loos, maar toen bij graafwerkzaamheden 
een beeltenis van de Moeder Gods werd ge-
vonden, zagen de Spanjaarden dat onmid-
dellijk als een gunstig voorteken. Gesterkt 
in het geloof hield het Spaanse garnizoen 
stand. Op dat moment daalde de tempar-
tuur en vroor de Maas dicht. De schepen van 
de vijandelijke Geuzen trokken zich terug 
en de Spanjaarden waren gered. In de stad 
’s-Hertogenbosch had de toenmalige Broe-
derschap van de Zoete Lieve Vrouw tijdens 
de zorgwekkende situatie bij Empel proces-
sies georganiseerd om hun bevrijders op 
voorspraak van Maria bij te staan. Bij binnen-
komst van de stad kregen de Spanjaarden 
een warm onthaal, in het bijzonder van de 
Broederschap. 

De Broederschap neemt met regelmaat deel 
aan belangrijke Mariaprocessies. Een daar-
van is Antwerpen, een echte Mariastad, waar 
op de avond van 14 augustus jaarlijks, na 
de vigilie, de grootste Mariale Feestdag als 
Moederkesdag wordt gevierd (de Moeder-
dag van Antwerpen). De moeite waard om 
daar eens de tijd voor te nemen. Verder is de 
Broederschap steevast aanwezig bij Mariale 
processies en vieringen in Delft, Dordrecht, 

Mechelen, Susteren en Weert. In Bergen op 
Zoom woont de Broederschap jaarlijks op de 
laatste zondag van juni de Mariaprocessie bij 
die na de Tweede Wereldoorlog tot stand is 
gekomen uit dank voor het feit dat Bergen 
op Zoom gespaard is gebleven van het oor-
logsgeweld, liggende tussen de twee grote 
havensteden Antwerpen en Rotterdam in. 
Onze Zoete Moeder houdt ons bezig en be-
trokken. En dat laat de Broederschap van de 
Zoete Lieve Vrouw zich met plezier en dank-
baarheid welgevallen.

Leden van de Broederschap in 
Bergen op Zoom.

Leden van de Broederschap in de 
O.L.V.-kathedraal te Antwerpen.

Mariakapel in de Lepelstraat Mariaprocessie in Antwerpen



CONTRIBUTIE
Als u nog geen jaarlijkse bijdrage hebt betaald aan de 
Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch dan is 
dit nog steeds mogelijk met het bedrag van minimaal €12,50 
per jaar op bankrekeningnummer op NL61 INGB 0002 3049 
03 te storten.

EENMALIGE BIJDRAGE
Wilt u ons werk eenmalig ondersteunen dan kan dat via een 
gift op rekeningnummer NL61 INGB 0002 3049 03 ten name 
van Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 
onder vermelding van ‘gift’.

ANBI-INSTELLING
De Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 
is geregistreerd als ANBI-instelling onder het RSIN-nummer 
825341401

Uw giften en bijdragen zijn � scaal aftrekbaar.

Mariavieringen door het jaar 2025 - 2026

Graag nodigt de Broederschap u uit aanwezig te zijn bij de 
volgende Mariavieringen in de Sint-Jan: 

8 december   Maria Onbevlekt Ontvangen
1 januari  Maria, Moeder van God
2 februari  Maria Lichtmis
25 maart  Maria Boodschap
25 mei   Maria, Moeder van de Kerk  (Tweede   
  Pinksterdag)
7 juli   Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus   Maria Tenhemelopneming
22 augustus   Maria, Koningin van Hemel en Aarde
8 september   Maria Geboorte
12 september   De Heilige Naam van Maria
7 oktober   Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

CONTACT

U kunt de Broederschap bereiken via:
info@zoetelievevrouw.nl

En voor zaken rond het lidmaatschap via:
leden@zoetelievevrouw.nl

Postadres:
Choorstraat 1, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch.

Nieuws over Maria, de Broederschap, de Mariakapel etc.
vindt u op onze website: www.zoetelievevrouw.nl
en onze Facebook pagina: Broederschap van de Zoete 
Lieve Vrouw

Rekening van ledenadministratie:
Administratie Broederschap Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch: NL61 INGB 0002 3049 03


