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MEIMAAND 2026  MARIA, MOEDER VAN GOEDE RAAD (MATER BONI CONSILII)

Meimaand 2026
De Meimaand staat alweer voor de deur; een 
drukke maand met maar liefst 25 Eucharis-
tievieringen en daarbinnen onder meer de 
Hoogfeesten van Hemelvaart (op 14 mei) en 
Pinksteren (op 24-25 mei), inclusief het Feest 
van Maria, Moeder van de kerk op Tweede 
Pinksterdag. Ook vieren we in deze maand 
het zilveren bisschopsjubileum van Mgr. De 
Korte en wel op zaterdag 30 mei. 
Elk jaar houdt de broederschap in sep-
tember zijn bezinning-dag en probe-
ren we samen te komen tot een thema 
voor de nieuwe meimaand. Dit jaar is 
gekozen voor het thema Maria, Moe-
der van Goede Raad (Mater Boni Consilii). 

Bij de installatie van Paus Leo XIV op 18 mei 
2025 hing dit portret van Maria prominent bij 

het hoofdaltaar op het St. Pietersplein. Dat 
was niet zomaar. De Augustijnse Kloosterge-
meenschap, waar Paus Leo XIV uit voortkomt, 
heeft een sterke band met Maria. In mijn 
voorwoord in het Meimaandboekje ga ik hier 
verder op in. 

De Paus sprak onder meer over zijn “vertrou-
wen in de Moeder van Goede Raad”, die een 
metgezel is geweest van “licht en wijsheid”, 
waarmee hij zijn eigen devotie tot Maria aan-
reikt. Ook wij mogen De Moeder van Goede 
Raad aanroepen in alle omstandigheden van 
ons leven en de beste raad zullen we dan on-
getwijfeld krijgen. Deze Maria-foto staat dan 
ook niet voor niets afgebeeld op de voorkant 
van ons meimaandboekje 2026. Daarnaast 
hebben wij het boekje mogen opsieren met 
prachtige mariale kunst uit kunstverzame-
lingen in België, Nederland en de Verenigde 

Staten. Dit jaar zijn er weer diverse koren en 
gildes uitgenodigd om de vieringen in de 
weekenden van de meimaand op te luiste-
ren. Ook worden er tussen de vieringen door, 
door onder meer Harmonie Kunst Adelt uit 
Helvoirt en de Scoutingband Jeroen Bosch 
uit Den Bosch, koralen gespeeld. Priesters, 
diakens, acolieten, kosters, gastheren en -da-
mes, leden van de broederschap en vele an-
deren staan klaar om u welkom te heten.

In deze Nieuwsbrief vindt u onder meer infor-
matie over de bidtocht, die dit jaar wederom 
op de tweede zondag van mei – op 10 mei 
- wordt gehouden. Noteert u deze datum in 
uw agenda? Nieuw daarbij is dat – naast de 
Schola Cantorum en de muzikale groet van-
uit de Sint-Cathriengemeenschap - een aan-
tal muziekgezelschappen heeft aangeboden 
om langs de bidtochtroute zorg te dragen 
voor stemmige zang en muziek.

Ook blikken we in deze Nieuwsbrief onder 
andere even terug op het afscheid van onze 
voormalige proost Ruud Dirriwachter en kij-
ken we met een drietal nieuwe bestuursle-
den vooruit.

Mede namens het Bestuur hoop ik u te ver-
welkomen bij de vieringen in de St. Jan en 
bij het beeld van de Zoete Lieve Vrouw. Dat 
zij, ook voor u, een Moeder van Goede Raad 
moge zijn. Wij wensen u een inspirerende 
Meimaand toe.   
Berry Link, Proost

 

 

Dit jaar heeft de meimaand als thema  
‘Maria, Moeder van Goede Raad’. Een oude 
titel die in de tweede helft van de 15e eeuw 
in het Italiaanse Genazzano is ontstaan. Dit 
altijd nog bestaande Mariaheiligdom nabij 
Rome wordt bediend door de klooster-
orde van de Augustijnen waar ook paus 
Leo XIV deel van uitmaakt. Niet zonder re-
den maakte hij kort na zijn verkiezing op 
8 mei 2025 een pelgrimage naar dit voor 
Italianen zo belangrijke bedevaartsoord. 
Daar vertrouwde hij de vervulling van zijn  
Petrusambt toe aan de Moeder Gods.

In de loop van de geschiedenis hebben 
meerdere pausen de devotie en verering 
van Maria als Moeder van Goede Raad 
bevorderd en versterkt. In 1744 kreeg zij 
een eigen dag op de kerkelijke kalender:  
26 april. Nog steeds is dit binnen de Orde 
der Augustijnen een feestdag.

Paus Leo XIII nam in 1903 de titel ‘Moeder 
van Goede Raad’ op in de litanie van Maria 
(de litanie van Loreto). Deze paus voeg-
de tijdens de Eerste Wereldoorlog ook de  
titel ‘Koningin van de vrede’ aan de Mariale 
litanie toe.

Ook het in 1986 uitgekomen Mariamissaal 
bevat een misformulier ter ere van de heili-
ge maagd Maria, Moeder van Goede Raad. 
In dit misformulier, dat we onder andere 
bij de opening van de meimaand zullen 
volgen, wordt de heilige maagd vereerd 
als moeder en lerares, die de gave van raad 
bezit zoals deze wordt beschreven in het 
boek Spreuken: ‘Bij mij ligt de raad en de 
schanderheid (scherpzinnigheid); ik ben 
het inzicht, bij mij ligt de kracht’ (Spr. 8, 14). 
Met deze gaven is Maria begiftigd en geeft 
ze door aan allen die hun toevlucht tot 
haar nemen. Zij spoort de leerlingen van 
haar Zoon aan vóór alles te doen wat Hij 

in het evangelie leert en voorhoudt: ‘Doet 
maar wat mijn Zoon u zeggen zal’ (Joh. 2, 
5).

Terecht wordt Maria daarom vereerd on-
der de titel ‘Moeder van Goede Raad’. Zij 
is de moeder van Christus, die Jesaja op 
profetische wijze ‘wonderbare raadsman’ 
noemde (Jes. 9, 5). Geheel haar leven liet 
zij zich leiden door de ‘Geest van raad’ die 
haar bij de boodschap van de engel Ga-
briël op wonderbare wijze heeft overscha-
duwd. 

In de prefatie van genoemd misformulier 
wordt God gedankt omdat Hij ‘de heilige 
maagd Maria in overvloed heeft vervuld 
met de gaven van de heilige Geest om op 
waardige wijze moeder en gezellin te zijn 
van de Verlosser’.  Vervuld met de gaven 
van de heilige Geest heeft Maria voortdu-
rend de wil van God gezocht. De gaven 

ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD



Op de Feestdag van Maria Onbevlekt Ont-
vangenis op 8 december 2025 is afscheid 
genomen van Ruud Dirriwachter als voor-
malig Proost van onze Broederschap. Zijn 
opvolger – Berry Link – gaf in zijn speech 
onder meer aan:
“We zijn hier bijeen om afscheid te nemen 
van een gewoon en gelijktijdig buitenge-
woon Proost, die zich 32 jaar heeft ingezet 
voor ons Broederschap. Als bestuurslid, 
griffier en de afgelopen 8 jaar als onze 
proost. De koning heeft je zojuist - via de 
burgemeester van ’s-Hertogenbosch - toe-
gesproken en benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau als grote dank 
voor je vele en langdurige activiteiten voor 
kerk en samenleving.
De Paus heeft je – via onze Plebaan toege-
sproken en daarbij heeft de bisschop de 

pauselijke onderscheiding  Pro Ecclesia et 
Pontifice opgespeld, als grote dank  voor 
bewezen diensten aan de Rooms-Katho-
lieke Kerk en het rooms-katholieke geloof.

Ik heb de grote eer je mee te delen dat 
het bestuur in zijn vergadering van 4 sep-
tember, de dag dat je de voorzittershamer 
en staf aan mij overdroeg, in het eerste 
agendapunt nadat je vertrokken was, jouw 
unaniem heeft benoemd tot honorair lid 
van ons Broederschap. 

Namens het bestuur feliciteer ik je van 
harte met deze verdiende benoeming en 
spreek ik de wens uit dat wij, maar ook de 
St. Jans-parochie en het bisdom, nog lang 
mogen genieten van jouw inspirerende en 
onbaatzuchtige werkzaamheden.” 

BIDTOCHT 2026
Zondag 10 mei Maria-omgang door de 
binnenstad van ‘s-Hertogenbosch

Zoals elk jaar organiseert het bestuur van 
De Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch op de 2e zondag van de Mei-
maand – op de dag waarop we in Nederland 
ook Moederdag vieren – de Maria-omgang 
door de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. 
Dit jaar vindt deze plaats na de H. Eucharis-
tieviering van 12.00 uur op zondag 10 mei 
(dus ongeveer vanaf 13.15 uur). Bij slecht 
weer wordt de processie in de kathedraal 
gehouden.

Het Mariabeeld – geflankeerd door flam-
bouwen en gedragen door Uitvaartonder-
neming Klopper en Kramer - wordt bege-
leid door de leden van de Broederschap. 
Naast de vele gelovigen lopen tijdens deze  
bidtocht de bisschop van ’s-Hertogenbosch, 
priesters, diakens, kanunniken en acolie-
ten mee. Ook diverse Broederschappen en  
Ridderordes uit Nederland en België zijn 
van de partij. De Oude Schuts, de Stadspij-
pers, Drumfanfare Amantius, de gildes uit 
Oss, Geffen, Uden en Huisseling én gastkoor 

Sint Martinus uit Hoogland, completeren de 
bidtocht.
Nieuw daarbij is dat – naast de Schola 
Cantorum en de muzikale groet vanuit de 
Sint-Cathriengemeenschap - een aantal 
muziekgezelschappen heeft aangeboden 

om langs de bidtochtroute zorg te dragen 
voor stemmige zang/muziek.
Graag nodigen wij u uit om op zondag 
10 mei hierbij aanwezig te zijn. Laat u 
raken, boeien en inspireren tijdens de Ma-
ria-omgang door de Bossche Binnenstad.

 

EEN KONINKLIJK-PAUSELIJK-HONORAIR GEWAARDEERD AFSCHEID 
VAN PROOST RUUD DIRRIWACHTER

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

van de Geest vinden we bij de profeet 
Jesaja (Jes.11, 2). In de Catechismus van 
de Katholieke Kerk worden deze zeven 
gaven van de heilige Geest uitdrukkelijk 
genoemd: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, 
kennis, vroomheid en ontzag voor God 
(KKK 1830). Bij iedere toediening van het 
sacrament van het vormsel worden deze 
gaven van de Geest door de bisschop af-

gesmeekt over de vormeling.
Aan Maria, de eerste onder alle gelovigen, 
is deze zevenvoudige gave van de heilige 
Geest op een bijzondere wijze geschon-
ken. Zo kon zij moeder worden van Gods 
Zoon en trouw blijven aan haar eens ge-
geven ja-woord tot onder het kruis van 
Goede Vrijdag. Als leerlingen van haar 
Zoon mogen wij ‘God vragen om de gave 

van goede raad om zo te herkennen wat 
Hem behaagt en de juiste levensrichting 
vinden bij al wat wij doen’ (beden uit het 
misformulier). Onze Lieve Vrouw van Goe-
de Raad, bid voor ons. 

Vincent Blom
Plebaan Sint-Jan



MIRAKELEN ZOETE LIEVE VROUW (11) 
In deze rubriek lichten we mirakelen en 
bijzondere omstandigheden hierom heen 
uit vanuit het Mirakelboek van Onze Lie-
ve Vrouw. De Broederschap heeft in deze 
nieuwsbrief een bijzonder mirakel uitge-
kozen met daarbij de Middelnederlandse 
tekst ook erbij vermeld. Het Middelne-
derlands geeft vaak de details en de bij-
zonderheden rondom het mirakel aan, 
de moeite waard om dit ook eens door te 
lezen.

Mirakel 9
28 december 1382
Albrecht, de natuurlijke zoon van Albrecht 
Loze van Dynter, woonachtig te Schijndel, 
was op 24 december op weg van Vlaande-
ren naar Zevenbergen, toen hij voor een 
spion werd aangezien en gevangengezet. 
Zodra hij Maria van ‘s-Hertogenbosch aan-
riep, braken de ijzeren banden waarmee 
hij geketend was. Hij sprong uit de gevan-
genistoren in de gracht en kwam onge-
deerd aan land. Uit dank volbracht hij zijn 
bedevaart in wollen kleren en barrevoets, 
en – de laatste mijl – ongekleed.

“Item int jaer der gheerboert ons Heren 
MCCCLXXXIII op Alrekijnderdach quam 
voir dat voirs. beelt van Onser Vrouwen 
Aelbrecht, natuerlijk soen Aelbrechts Loze 
van Dynter, van Scijnle ende segede dair 
openbaerlijc, dat hij nu op woensdach 
lestwerfl eden hadde geseten gevangen 
tot Sevenbergen ende comen uyt Vlaen-
deren tot Zevenbergen ende hadde he-
ren Arts briefbusse van Hoemen aen hem. 
Ende omdat die busse niet ghesloten 
en was, so segeden die lude van Zeven-
bergen: hij weer een verspiere ende een 
verrader; hi moest er doit om sijn. Ende 
namen den voirs. Aelbrecht ende legeden 
hem in denhogen toeren aldair en settene 
in enen swaer ghevenckenis ende in enen 
stercken stoc ende sloten dien stoc sterc 
toe.Ende dairtoe sloten sij den voirs. Ael-
brecht endespienen hem swaerlijckenmet 
negen yseren banden ende en ghaven 
niet den luttel water ende broets. Ende 
doen riep die voirs. Aelbrecht aen Onser 
liver, genediger Vrouwen, der maget Ma-
rien, ende geloefde terichts sijn bevarde 
voir Onser-Vrouwenbeelt voirs. opdat hij 
vertroest ende verloest moest werden. 
Ende also scier als hij verloest weer, so sou-

de hij terichts sijn bevarde doen voir dat 
voirs. beelt wullen ende bervoet, teyndt 
dat hij in eenre milen na Tshertogenbos-
sche queem, ende als hij an eenre milen 
naTshertoghenbossche queem, dathij 
dan die bevarde voirs. voert doen soude 
naect. Ende also scier als Aelbrechts voirs 
aldus ons lieve, ghenedige Vrouwe Aen-
geruepen hadde ende sijn bevarde aldus 
geloeft hadde, so spranc terichts die stoc 
op ende gaf enen groten crake ende alle 
die 9 yseren banden die sprangen op, so-
dat Aelbrechts voirs. terichts sijn been na 
hem trecte. Ende was tewael vri ende ong-
hespannen ende spranc vanden hogen 
toren neder in dat water ende quam voert 
op dlant sonder enich quetsuere.
Ende quam op den voirs. dacht voir Onser 
-Vrouwenbeelt voirs. ende danct ende lo-
vede Onser Lieve Vrouwen vander gena-
den ende gracien, die hem gesciet was. 
Ende swoer ten Heyligen op die heylich 
ewangelie, dat dit alles gesciet weer, 
ghelijk voirs. is. Ende hier waren bi her 
Art vanden Hout, die deken vanWoensel, 
her Lonijs van Scijnle Artsoen,Vrang van 
Ghestel,Goedevart Sceyver, Art Berwout, 
Adaem van Mierd. ”

RUTGER VAN DONGEN
Rutger van Dongen is sinds mei vorig jaar lid 
van de Mariabroederschap. Inmiddels ver-
vult hij ook de rol van thesaurier in het dage-
lijks bestuur. Hij stelt zich graag aan u voor.
Tot mijn oudste herinneringen behoort een 
bezoek met mijn moeder aan de Sint-Jan. 
Het zal ergens in het midden van de jaren 70 
geweest zijn. Ik herinner me een grote kerk, 
een immense kerk. Heel donker en met veel 
kaarslicht omhulde beelden. Op oude foto’s 
kan ik zien dat ik hier een paar jaar eerder ge-
doopt werd. Die foto’s tonen in volle zwartwit-
scherpte de trotse gezichten van dierbaren uit 
verleden en heden. Anders dan alle fotografi -
sche details is mijn eigen herinnering aan dat 
bezoek een paar jaar later warrig, vaag maar 
intens. De betekenis van deze prille herinne-
ring bleek groot. Korte tijd later werd de Sint-
Jan een plek waar ik mijn hele verdere jeugd 
aanwezig zou zijn als koorknaap van de Schola 
Cantorum. Inmiddels leek de kerk wat kleiner 
geworden omdat ik groter was. Ook niet zo 
donker meer, want de stralend blanke, goti-
sche gewelven waren ontdaan van eeuwenou-

de roetaanslag. Ik werd er muzikaal gevormd 
en groeide met de jaren mee met de kerkelij-
ke rituelen en gebruiken. Het geloof werd me 
zo met de paplepel ingegoten. Altijd aanwe-
zig was er naast Eucharistie en Alziend Oog: 
Maria de moeder van Jezus. In het bijzonder 
haar verbeelding als de Zoete Lieve Vrouw van 
’s-Hertogenbosch, omringd door die gloed-
volle kaarsenpracht. Na mijn tijd bij de Schola 
en een korte periode als acoliet verliet ik de 
nabijheid van stad en ouderlijk nest. Ik ging 
studeren, werken en kreeg een eigen gezin. 
De band bleef: zoals zovelen glipte ook ik bij 
een bezoek aan de stad altijd even de Sint-Jan 
en de Mariakapel binnen. Vrienden in nieuwe 
steden wezen me op de bijzonderheid van de 
plek waar ik opgegroeid was. Langzaam ging 
ik zien dat iets wat ik altijd zo gewoon had 
gevonden zoveel waarde bleef behouden. 
Het bleek een basis voor mijn verdere leven 
te vormen. Het voorbeeld dat Jezus gaf en 
dat ik van week tot week uitgelegd had horen 
worden, werd iets concreets: een handreiking 
bij de kleine en grote keuzes die ik maak. En 

daardoorheen speelt Maria als moeder en 
troosteres in dat dagelijkse geloof haar eigen 
rol. Heel bijzonder is daarin de manier waarop 
het evangelie over de aankondiging aan Ma-
ria vertelt. De wijze waarop hier het contact 
tussen de Goddelijke drie-eenheid en een 
mens plaatsvindt, is voor mij een onuitputte-
lijke bron van inspiratie en energie. Heel per-
soonlijk en ook moeilijk te begrijpen waarom. 
Precies daarom zo dierbaar. Vorig jaar kwam 
ik na een paar decennia weer in de buurt van 
de stad wonen. De oude banden waren nog 
zo vitaal dat ik al snel het lidmaatschap van 
de Bossche Mariabroederschap op mijn pad 
vond. Dat heeft sindsdien voor een intensive-
ring gezorgd van mijn geloofsrefl ectie. Precies 
wat ik had gehoopt. Maar als het gebeurt, is 
het zoveel sterker dan je je van tevoren kunt 
voorstellen. Zo is de cirkel rond: van het jonge 
kind in de fl akkerende gewelven van weleer, 
tot een trotse broeder die de aloude devotie 
tot de Zoete Moeder mee de toekomst in mag 
dragen.

Geachte leden,
Uit onze administratie blijkt dat een groot aantal leden de 
jaarlijkse bijdrage van 2025 nog niet heeft betaald. 
De Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw is voor haar werk-
zaamheden afhankelijk van uw ondersteuning. Mocht de beta-
ling aan uw aandacht zijn ontschoten, vragen wij u om op korte 
termijn uw bijdrage alsnog over te maken.
Steun ons om het beeld van de Zoete Moeder en al deze mooie 

tradities in stand te houden. Het lidmaatschap kost 12,50 euro 
per jaar, een hogere bijdrage wordt op prijs gesteld. Via de 
website, zoetelievevrouw.nl, kunt u ons ook machtigen uw jaar-
lijkse bijdrage via een automatische incasso te voldoen.
Het bankrekeningnummer is NL61 INGB 000230 4903 ten 
name van Broederschap O.L.V. van Den Bosch.
Hartelijk dank!
Rutger van Dongen,



CONTRIBUTIE
Als u nog geen jaarlijkse bijdrage hebt betaald aan de 
Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch dan is 
dit nog steeds mogelijk met het bedrag van minimaal €12,50 
per jaar op bankrekeningnummer op NL61 INGB 0002 3049 
03 te storten.

EENMALIGE BIJDRAGE
Wilt u ons werk eenmalig ondersteunen dan kan dat via een 
gift op rekeningnummer NL61 INGB 0002 3049 03 ten name 
van Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 
onder vermelding van ‘gift’.

ANBI-INSTELLING
De Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 
is geregistreerd als ANBI-instelling onder het RSIN-nummer 
825341401
Uw giften en bijdragen zijn � scaal aftrekbaar.

Mariavieringen door het jaar 2026 - 2027

Graag nodigt de Broederschap u uit aanwezig te zijn bij de 
volgende Mariavieringen in de Sint-Jan: 

2e Pinksterdag Maria, Moeder van de Kerk
7 juli Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus Maria Tenhemelopneming
8 september Maria Geboorte
7 oktober Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
8 december Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige   
 Maagd Maria
16 december Guldenmis (19.00 uur)
1 januari Heilige Maria, Moeder van God
2 februari Opdracht van de Heer in de Tempel 
 of Maria Lichtmis.
25 maart Aankondiging van de Heer of 
 Maria Boodschap

CONTACT

U kunt de Broederschap bereiken via:
info@zoetelievevrouw.nl

En voor zaken rond het lidmaatschap via:
leden@zoetelievevrouw.nl

Postadres:
Choorstraat 1, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch.

Nieuws over Maria, de Broederschap, de Mariakapel etc.
vindt u op onze website: www.zoetelievevrouw.nl
en onze Facebook pagina: Broederschap van de 
Zoete Lieve Vrouw

Rekening van ledenadministratie:
Administratie Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch: NL61 INGB 0002 3049 03


